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Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond: Johannes 1:1 tot 14 

De evangelist Johannes begon zijn versie van het evangelie met een terugblik 
op de schepping. 
In het beginne was het Woord, het Woord was bij God. In het woord was leven 
en het leven was het licht voor de mensen. 
Vanuit de schepping van hemel en aarde houdt God zich aan zijn Woord. 
Zijn Woord is mens geworden. 
Hoe wonderlijk en genadig is God: de komst van zijn eigen zoon, Jezus 
Christus, het licht van de wereld. Dat vieren wij met kerst. 
Maria en Jozef waren ontvankelijk voor Gods Geest. 
Zij volgden de aanwijzingen, zij zijn een voorbeeld: openstaan voor de Geest. 
Waar brengt de Geest ons in deze tijd?  
Laten we zoeken naar momenten, plekken en manieren om ontvankelijk en 
opmerkzaam te zijn voor Gods Geest. 

Op de top van de vier kransen is een bol geplaatst 
In de afgelopen weken zijn de bloemen in de kransen steeds van kleur 
veranderd, van donker naar licht. Het groene van de kransen en de bol 
verwijzen naar  hoop voor de toekomst. 
Vandaag is de bol versierd met witte bloemen. De engelen en de duifjes zijn er 
nog. 

Het is een feest van Licht en kleur, 
hemel en aarde verbonden  

door de geboorte van het kind.


